
Ter herinnering aan

weduwe van

Jo C laessen

Zij werd geboren te Mönchen - Gladbach op 20
februari 1908 en overleed te Kerkrade op 5

december 2000. Na de plechtige uitvaartmis in
de dekenale kerk is zij gecremeerd in het crema-
torium Heerlen op 9 december 2000.

Wij danken u voor uw betoond medeleven na
het overlijden en uw aanwezigheid bij de uit-
vaart en de crematieplechtigheid.

de wereld volgens Ma

Zoeë get sjunts
han iech nog
noeëfs gezieë

Vandaag nemen we afscheid van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma.

Na haar jeugd in Eygelshoven samen met haar
geliefde "Mutter" te hebben doorgebracht leer-
de ze haar man kennen. Ze trouwden in 1939 en
gingen in Rimburg wonen. Haar man en kinde-
ren betekenden alles voor haar. Daarnaast vond
ze nog genoeg tijd om in haar tuin te werken en
hiervan te genieten. Haar kookkunst was in bin-
nen- en buitenland bekend.

Nadat de kinderen de deur uit waren verhuisde
ze met pa naar Kerkrade waar ze de rest van
haar leven bleef wonen. Verleden jaar heeft ze er
nog haar 60-jarig huwelijksfeest met pa, kinde-
ren en kleinkinderen kunnen vieren.

Ondanks een zeer gelukkig leven, gat ze de laat-
ste tijd steeds vaker aan dat ze pa, na zijn over-
lijden in 1999, wilde volgen. Na een kortstondi-
ge ziekte is zij op 5 december 2000 van ons
heengegaan.

We zullen haar nooit vergeten.

Trautj e Rheinfeld

Kinderen en kleinkinderen. Uitvaartvereniging "Hulp en Steun "


