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vooral in de beginperiode, werkzaamheden
als schilder.
Later zocht hij vooral ontspanning in de vele
wandelingen in de nabije omgeving,
tuinieren, de gezelligheid van de gemeen-

Hij was een man van uitgesproken ideeèn,
ideeön diè ook ongewijzigd bleven tijdens
de ziekte die zich sinds kort
man iÍesteerde.
Daarom moeten wij vrede hebben met zijn
plotselinge dood: een Iange lijdensweg
door een ziekte, die zijn persoonlijkheid
aangetast zou hebben,

+

De zeswekendienst zal gehouden worden op

Hij werd geboren te Ubach over Worms op is hem bespaard gebleven.

18 Íebruari 1917 en overleed plotseling in

het Ziekenhuis te Heerlen op 20 oktober 1992.

Hi.i werd gecremeerd te Hèerlen na een
plechtige Eucharistieviering in de parochie-
kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg

op 24 oktober 1992.

Toch nog vrij onverwacht is hij van ons
heengegaan. De familie dankt allen voor het medeleven

Te vroeg aan het arbeidsproces onttrokken, tijdens zijn ziekte en de belangstelling bij

wist hij toch zijn tijd te vuilen met, het overlijden'
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1000 uur in de

was en niet te vergeten zijn kaartclub.
Toen mam ziek werd stond hij haar bij

parochiekerk van Rimburg.

Ook voor zijn vrienden stond hij altijd klaar. Begr. & Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Te|.311978


