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Ter dankbare herinnering aan

WIM HANSSEN

Geboren te Kerkrade op 30 juni '1960.

Door een tragisch ongeval plotseling van ons

weggerukt op 2 maart 1984. Na een plechtige

Eucharistieviering werd hij op 7 maart 1984

begraven op het kerkhof van Rimburg.

Temidden van de carnavalsvreugde werd Wim
plotseling van ons weggenomen.
Wij staan allemaal perplex! Wij kunnen het
nlet begrijpen !

Wim, de zotgzame zoon voor zijn vader en
moeder !

Wim, de bouwer aan een gelukkige toekomst
met zijn verlooÍde!
Wim, de rustige, blijde en behulpzame vriend!
Wim, de sympathieke jongen van Bimburgl
Hij js er niet meer! Hij scheen te goed voor
deze wereld !

Wim was ook een gelovige jongen. Dit geeÍt
ons de zekerheid, dat hij gelukkig is bij de
Vader in de hemel!
Wim, bid voor ons en help ons jouw aÍscheid
voor immer te verwerken!
Dat de herinnering aan jou ons de moed geve

door te gaan van deze wereld te maken een
plaats van vrede en blijdschap!

De familie dankt U voor uw medeleven bij
deze verschrikkelijke gebeurtenis.
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De ptechtige zeswekendienst zal gehouden

worden op zondag, 15 april 1984, om 10.15 uur
in de parochiekerk van Rimburg.
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