
In liefde gedenken wij

LaunpNs HBrrsN
echtgenoot van

MARLTES nöurpNs

Laurens werd geboren op l0 oktober 1927 te
Rimburg. Op 29 september 1998 is hij in zijn
vertrouwde omgeving in Rimburg van ons

heengegaan. Na de plechtige uitvaartmis op 3
oktober in de H. Drievuldigheidsparochie te

Rimburg, hebben we hem begeleid naar zijn
laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats
aldaar.

Voor al uw blijken van medeleven bij het over-
lijden van Laurens en voor Uw aanwezigheid in
de kerk, willen wij U hartelijk bedanken.

Marlies,
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 22 november orr 10.00 uur in de

parochiekerk van de H. Drievuldigheid te

Rimburg.

Samen zijn wij gegaan,

onze v)eg van liefde en geluk,

van vreugde en leed.

Samen met onze kinderen

genoten van bossen en meren.

Samen gewerkt en gedeeld,

samen met onze kleinkinderen gespeeld.

Samen de pijn van jouw ziekte doorstaan,

vandaag hen je vredig van ons heengegaan.
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