
Ter dankbare herinnering aan

LIEL KLUCK
echtgenote van

Antoon Kaczmarek

Zij wetd geboren op 17 augustus 1936 te
BaÍdenberg (Dld.) en overleed op 2l mei 1997

in het ziekenhuis te Kerkrade. Op 26 mei
werd zij, na een plechtige requiemmis in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te
Rimburg, begraven op de paÍochiële be-
graafplaats aldaar.

Wij danken u van harte voor uw bliiken van
medeleven bii haar overlijden en uitvaart.

A. Kaczmarek
Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 6 iuli a.s. om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid
te Rimburg.

Als het moeilijk is iets te zeggen

wat je diep van binnen voelt

Als het niet is uit te leggen

hetgeen je werkelijk bedoelt

Laat dan het woord maar rusten

en zeg maar even niets

De woorden die je had willen zeggen

daarvan zegt de stilte iets.


