
Ter dankbare herinnering aan

a//*,r* a»,/hl/ho

Zijwerd geboren op 19 oktober 1931 in Daleiden
(Dld.) en overleed geheel onverwacht op 11 januari

2003 in ha Atrium-ziekenhuis te Heerlen.
Zij werd op 'ló januari, na een plechtige requiemmis
in de parochiekerk van de H. Driaruld§heid te
Rimburg, gecraneerd te Heerlen-lmstenrade.

Heinner mi
Niet in sombere dagen

Hennner mi
ln de stralende zon

Hatnnermli
Hoe ik waq toan tk nog al/es kon

Heer, ged haar de eeuwige rust.

En het eeuwige licht verlichte haar

Dat zij ruste in wede. Amen.

Gevoelens van onbegrip en verslagenheid
overheersen. Waarom nou ji1? Ze laat een grote
leegteachter.'u: 

Àe ruut crrr 5rvLe Defamiliedanlduhartelijkvooruwgebedenblíken

we ztjn r)e.],roefd omdat we haar moeten missen. van medeleven' vooral op deze dag van

zewas eenrteve en zorgzame moeder. het afscheid'

\)íe hielden van haar en zijn dankbaar omdat ze
zo veel voor ons deed.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 23 februari 9003 om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te
Rimburg-Landgraaf.

lvlam we vergeten )e ntet.

B€gr. & Crem. Ver. St. Jozef Llbach over \íorms Tel. 531'1978


