
Ter dankbare herinnering aan

Johan Pefers
echlgenoot van

Elizabeth Beckers

Geboren te Rimburg 26 mei
1910, is hij zeer onverwachls
van ons heengegaan op
21 okÍober Í972. Na de uit-
vaarÍdienst in de parochiekerk
Íe Rimburg hebben we hem
le ruste gelegd op het kerk-
hoÍ aldaar 25 oklober d.o.v.

Heel zijn leven heeít hij doorgebracht
lussen bloemen en planien: hij was
van beroep Íuinier en heÍ bleeí zijn
hobby. Op die gedenkwaardige dag,
toen hij zijn familielid mee was gaan
begraven, is hij bij hei vallen van de
avond weer in zijn iuin gegaan, hij
wilde even alleen zijn; even laÍer vond
men hem daar, geroepen toÍ de Schepper
van naÍuur en mens, ,,De mens, geboren

uit een vrouw, leeíl korten Íijd, hij onÍ-
luikt en verwelkt als een bloem". (Job,)
Zoals hij van bloemen hield, zo hield
hij van de mensen, van zijn vrouw,
zijn kinderen en bijzonder van zijn
kleinkinderen, mel wie men hem dage-
lijks zag wandelen. Daar was zijn lieÍ
en zijn leed.
Als die man dan nog een zeer diep
gelovig mens is, die meÍ lieÍde en
volharding opging naar Godshuis, vol-
hardend in het gebed, dan is deze
dood heÍ begin van de volÍooiirrg,
Sjeng Pelers, rusl in vrede.

De familie dankt U van harle voor de
deelneming welke zij bij het overlijden
en de begraÍenis van U mochlonlvangen.

+

De zeswekcndiensl zal plaaÍs hebben zalerdag
9 dec. a.s. ie 9.30 uur in de parochiekerk lc
Rimburg; de jaardiensi wordÍ gehouden zondag
2'l oklober í973 in de hoogmis.


