In dankbare herinnering aan

Maria Philipps

weduwe van

Balt Bastiaens

¥* 10 mei 1929 te Ubach, Duitsland
1 14 augustus 2007 te Heerlen

De familie dankt u voor uw medeleven en aanwezigheid.

Het laatste beete Is nu op,
Veel had ik te veraren.
Het kaarsjie is nu opsebrand,
Gedoofd zjn alle vuren.
Voor mjj dle het aangaat is het niet erg,
k heb genoeg geleaen.
Wel voor hen dlie ik achterlaat
Vaarwel en wees tevreden

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
30 september 2007 om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Drievuldigheid te Rimburg.



