
Ter dankbare herinnering aan

,fr*
echtgenoot van

firrjrrrr* @er*rrw

Hij werd geboren te Wittem op 14 augustus
1908 en overleed in het De Weverzieken-
huis te Heerlen op 23 december 1988, na
voorzien te zijn van het sacrament der

zieken.
Op dinsdag 27 decembet na een plechtige

uitvaartdienst in de parochiekerk
te Rimburg legden we hem te rusten op

het R.K. Kerkhof aldaar.

Zoals hij was, zo is hij van ons
heengegaan.
Rustig, stil en tevreden.
Hij was altijd vriendelijk en opgewekt
voor iedereen.

Hij zocht zijn geluk in zijn huis en niet zo

zeer daarbuiten.
Hij was voor ons altijd een goede vader,

echtgenoot, opa en vriend.
Hij was tevreden met hetgeen hij had.
Zijn vogels en zijn t.v. waren zijn hobby's.
Zo is hij ook van ons heengegaan, rustig in-
geslapen zonder iemand tot last te zijn.

Wij danken U voor het medeleven, betoond
bij de ziekte, het overlijden en de uitvaart
van miin dierbare man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa en overgrootvader..

M.C. Souren-Beckers
Kinderen,kleinkinderen en achterkleinkind.

Wij nodigen U uit voor het bijwonen van de
zeswekendienst, die gehouden zal worden
op zondag 5 februari 1989 om 10.15 uur in
de parochiekerk van de H. Drievuldigheid
te Rimburg.

Lindemail UitvaartcenlÉ Tel. 045 - 313197 / 124808.


