
In dankbaÍe herinnering aan 'n dag zonder jou

is een tuin zonder bloemen

wlM STEFENS een das zonder jou

kun je geen dag meer noemen
echtgenoot van een dag zonder jou

ELISABETH BEISMAN is een dag zonder licht
en dóàrom is zo'n dag

Hij werd geboren op 17 september 1919 te geen gezicht
Nieuwstadt en overleed op 4 juni 1995, gesterkt
door het H- Sacrament der zieken, in het
Academisch zièkenhuis te Maastricht. het huis is leeg en koud

Hij werd gecremeerd op 9 juni d.o.v. te als ik je stem niet hoor

Heerlen, na een plechtige requiemmis in de de taÍels, stoelen en het bed

parochie van de H. Drlevuldigheid te Rimburg. het stelt geen moer meer voor
een boom zonder takken
'n hemel zonder blauw
m'n lief - dat is een dag
zonder jou

Hartelijk bedankt voor Uw gebed en mede-
leven bij zijn overlijden en begrafenis.

(Toon Hermans)

MEVR. M. E. STEFENS. BEISMAN,
kinderen en kleinkinderen.

De plechlige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 15 juli om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te
Rimburg. Begr. & Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Tel. 311978


