
Ter herinnering
aan

JOS VERHAEG

geboren te Ubach over Worms

30 april 1958, na een tragisch
ongeval overleden in't zieken-
huis te Kerkrade, lS aug.1982.
Hij werd na een uitvaarldienst
begraven te Rimburg 21 aug.
d.o.v.

Bij het H. Doopsel ontving hij de namen

Joseph, lda, Leendert; in zijn Íamilie en bij

zijn vrienden werd hij eenvoudig Jos genoemd.

Met vele van zijn leeÍtijdgenoten kende hij de
problemen rondom de werkeloosheid. Hij was

vol vreugde en goede moed omdat hij pas

een goede baan had gevonden. En nu dit
plotselinge einde! Wij hebben er geen woor-

den voor. Wij luister6n daaÍom graag naar de

Vlaamse dichter Guido Gezelle:

,,Wij weenen Heer, en zonder klagen
Maar toch, het valt ons zwaar te dragen
dit ons door U gegeven kruis;
een zoon weg van vader en moeder,
en wij berooÍd van zulk een broeder,
een groot verdÍiet in ons huis".

,,Wij weenen Heer, maar zonder klagen !

Wij mogen U geen reden vragen,
Gij zijt oneindig goèd en wijs!
Uw wil geschiede! - Hoor de bede:
Geef Uw dienaar, Heer, de Vrede
en leid hem in Uw Paradijs".

De Íamilie Verhaeg-van Oerle dankt U harteli.ik
voor het medeleven bij't ongeval en't over-
lijden van Jos.

+

De plechtige zèswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 10 okt. a.s. om 10.ts uur
in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid
te Rimburg.
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