


ln herinnering aan

PAUL VERHEGGEN

geboren 19-6- Í942 te Echt

overleden 22-2-1995 te Heerlen,

gesterkt door het H. Sacrament

der Zieken.

Een lange, steile weg

met een vleugje hoop,

'n gulle lach,

de kloven door en over

nauw de poort

maar geduldig

stap voor stap

heeft hij de top bereikt.

gaande weg vaak denkend

aan het kruis en degene

die het gedragen heeft -

waar het licht straalt en

de hemelse ruimte

openbreekt

moge hij daar voor

altijd in vreugde en

vrede zijn.


