


Ter dankbare herinnering aan

ELIZABETH WETZELS
weduwe van

PAUL COLLON

Zij weÍd geboren op 30 november 1901 te
Aken (Dld.) en stierf na een kortstondige
ziekte in het St. Jozefziekenhuis te KeÍkrade

op 23 juni 1989.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
H. Drievuldigheidskerk te Rimburg werd haar
lichaam bijgezet op het R.K. KerkhoÍ aldaar

op 28 juni 1989.

Lieske Collon-Wetzels heeÍt nog een hoge
leeftijd bereikt, oÍschoon zij na de dood van
haar man e:'naar verlangde spoedig bij hem
te zijn.
Zij was een goede eenvoudige vrouw, zij was
altijd bereid iedereen te helpen.
In Rimburg kenden we haar als de trourve
echtgenote van Paul Collon, ook als die weer
bezet was met kerl( en muziek.
zij was een ge!ovige vrouw, altijd alles over-
latend aan de Wil van God.
Biddend ging zij door het Ieven.
Toen zij niet meer voor zichzelÍ kon zorgen,
werd zi) lieÍdevol opgenomen in het bejaal
denhuis "Heereveld".
Zij was dankbaar voor de goede verzorging,
want zij kon niet meer zo gced uit de voeten.
Moge zij nu delen in Gods vrede en vreugde!

De Íamilie is u zeer dankbaar voor uw mede-
leven tijdens haar verblijf in hel bejaarden-
huis "Heereveld" en na haar overlijden.

De zeswekendienst zal plaats hebben op
zondag,6 augustus 1989, om 10.15 uur in de
parochiekerk van Rimburg.
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